
Gezangenkwestie   [omsHeerenhuis sept.81] 

Zie Heer’ hoe wij gevangen zijn,                                                                                                                                                 

In onze moeite, onze pijn,                                                                                                                                                               

sta het duister ons ter zij,                                                                                                                                                    

troost onze ziel en maak ons vrij.   

Toch wel fijn, dat je in de kerkbode zomaar een gezangetje kan aanhalen. In de kerkelijke bladen kom 

je nog steeds de gezangenkwestie tegen. Er worden vragen gesteld en vragen beantwoord… 

verwezen naar diepgaande studies dienaangaande. Als ik dat lees, moet ik altijd denken aan de 

gemeente waar ik opgroeiden.  Dat was de Gereformeerde Gemeente Hersteld Verband, sommige 

vertaalde het als.. Hellend Vlak. Nou , in die gemeente stond een merkwaardige, geliefde oudoom 

Jan Overduin.  Op een keer, tijdens een ledenvergadering , zei de dominee: Broeders, ik heb zo’n  

behoefte om zo nu en dan een gezang te laten zingen tijdens de dienst. Zeg nou eens eerlijk, wat 

denken jullie van:                                                                                                                                                                               

U looft ‘d apostelschaar in heerlijkheid o Heer’                                                                                                                     

Profeten, martelaars, vermelden daar Uw eer…  en..                                                                                                       

Nooit kan het geloof te veel verwachten… en …                                                                                                                       

Die hoop moet al ons leed verzachten…. 

Even viel het stil onder de mannenbroeders …..Toen werd gezegd: Nou als de dominee denkt dat het 

goed is, en hij heeft er behoefte  aan, laten we het dan maar doen. 

En toen zongen we zondags een gezang, nee ….niet allemaal.   De regel was:  beproef de gezangen, of 

ze uit God zijn…we zongen dus nooit van: ’s Werelds hoogst verlangen…..misschien was er weinig 

besef, alles is Uwe.   Lijkt wel of meestal de gezangen de christenen hebben, inplaats dat de 

christenen de gezangen hebben. Misschien had ds. Kersten een voorgevoel van de afwijkend aanleg 

van m’n oudoom. Toen Jan Overduin  geëxamineerd moest worden, was ds. Kersten plotseling 

verhinderd. Oom Jan Overduin kwam er glansrijk door. Er werden heel wat traatjes weggepinkt door 

het auditorium, toen hij een stukje ‘kerkgeschiedenis’ weggaf .                                                                               

Later zei ds. Kersten tegen m’n oudoom. ‘Als ik erbij geweest was, had je het niet gehaald, Jantje’. 

Ach ja, al die herinneringen…                                                                                                                                      

[Daach] 


