
Geliefde gemeente      [ OmsHeerenhuis  juli/augustus 1978] 

 

Het is alweer  12 ½  jaar geleden dat het bestuur en de z.g. leden van de Herv. Evangelisatie te 

Hilversum met ingang van 1 januari 1966 de heer D.CH.Overduin uit Sliedrecht benoemde tot vaste 

voorganger. Deze mocht de benoeming aannemen en begon zijn dienstwerk op 9 januari 1966 met 

de tekst woorden uit  1-Kor. 1:23-24, “Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, de Joden wel een 

ergernis, en de Grieken een dwaasheid; Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, 

prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. Onze voorganger werd toegesproken 

door  ouderling  P. uit Psalm 133:3, “Waar liefde woond gebied de Heere Zijn zegen..” Dit vers werd 

ook de voorganger toegezongen.  Enkele van onze gemeenteleden zullen zich dat nog wel 

herinneren. Het was een klein getal wat de z.g. leden van deze evangelisatie betreft volgens het jaar 

overzicht van 5 februari 1966, voorganger, 4 bestuursleden, en 12 personen  waarvan zich enkelen 

zich weer terugtrokken. Reeds toen zag men de noodzaak om te komen tot de ambtelijke bediening 

van Woord en Sacramenten. Ziende op het heden en verleden moeten wij  wel zeggen; tot hiertoe is 

de Heere goed en goeddoende over ons geweest, en ziende op al de weldaden aan ons bewezen, 

past ons de gestalte en het ootmoedig woord van de dichter: ‘K Zal gedenken hoe voor deze ons de 

Heere heeft gunst bewezen.  J.K.kerkenraad  


