
Predicatie  -  Mattheus 8 vers 2 en 3   ±1973                

                                         “Leven voor melaatsen” 

                                          1.  Buitengesloten door de Wet. 

                                          2. Uitgesloten van de Gemeente. 

                                          3. Ingesloten door de Zaligmaker 

                                              Lezen:  Mattheus  8: 1-4  

Genezing van een melaatse                                                                                                                     

1.Toen Hij nu van den berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd. 

2. En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij 

reinigen.                                                                                                                                                                                      

3. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd! En 

terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd.                                                                                                          

4. En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga heen, toon uzelven den priester, en 

offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. 

                                     Zingen: Ps. 130: 1 en 2 -  Ps. 6: 1,2 en 5  -  Ps. 118: 8 

Geliefde gemeente in de Heere Jezus Christus!  Is er nog hoop voor hopeloze mensen?                                                

Is er de mogelijkheid van een gegronde  verwachting op de levende God?  Ook als wij 

verwachtingloos omzwerven in een dorre woestijn? Ja, die hoop is er, een Hoop voor opgegeven 

mensen. Voor mensen die door geen enkele dokter geholpen kunnen worden. God is een God van 

Welbehagen.     Hij doodt en maakt levend. Hij wondt en Zijn handen helen. In Christus Jezus heeft 

God Zijn handen uitgestoken tot in het graf van de vertwijfeling en wanhoop.  Bij de Heere is de 

levensbron.             Dat komt zo duidelijk uit in de geschiedenis die wij deze morgen mogen 

overdenken. Bij Hem zijn uitkomsten tot in de dood. Hij is het leven voor melaatsen. Groot is de 

genade van onze Here Jezus Christus over ons en onze kinderen.                                                                                                                                 

Wij mogen deze morgen weer horen: Zijn Naam is Jezus.. Zaligmaker… Ruimtemaker.                                         

Hij maakt Zijn volk zalig van hun zonden. Onze eerste gedachte was: buitengesloten door de Wet. De 

Heere Jezus is van de berg der zaligsprekingen afgeklommen en richt Zijn schreden naar Kapernaüm. 

Waarschijnlijk verblijft Hij enige tijd in een stad aan de weg naar Kapernaüm. Veel mensen, onder de 

indruk van Jezus prediking, volgen Hem. Waar Jezus het Woord predikt, predikt Hij als 

machthebbende, en niet als de schriftgeleerden. “ En ziet, een melaatsen kwam”.                                                     

De Heilige Geest vraagt aandacht en opmerkzaamheid.  Daarom : En ziet… als het Woord van God 

zegt : En ziet.. dan is er ook wat te zien. Doorgaans is er dan wel iets anders te zien dan wij graag 

zien. We zouden schrijven: En ziet, duizenden mensen, uit alle delen van het land, verdrongen zich 

om  rabbi Jezus.  Overal waar Hij optrad kwam het volk in beweging.  Wij zien aan wat voor ogen is. 

Grootheid en heerlijkheid voor het vlees boeien ons uitermate. Maar het Woord van God laat ons 

zaken en personen zien waar wij overheen kijken en ons van distantiëren .  Merk op, mijn ziel, wat 

God u te zeggen heeft. In Gods ogen is het licht van Zijn welbehagen.                                                                            

Hij zond Zijn Zoon om de zieken gezond, en de gezonden ziek te maken. Let op, gezonden!                              



Spits de oren zieken! Heden wordt ons  een portret voorgehouden. Wie herkent zich in dit portret?  

’t Is geen portret van een heilige vrouwe met een stralenkrans om het hoofd.                                                      

- EN ZIET, EEN MELAATSE - ….afschuwelijk, ontoonbaar, ontoelaatbaar.  

Wat doet zo’n levend lijk in het Heilig Evangelie ?  Hoe komt zo’n verworpene van God en mensen in 

de stad? Deze melaatse KWAM.  

Maar een melaatse màg niet komen  … een melaatse moet alleen maar GAAN. Weg uit de mensen. 

Weg uit alle levensverbanden. Weg uit de tempel van Gods Heiligheid.  Weg, naar het graf waar hij 

thuis hoort. Zò luidt toch de wet tegen de melaatse?  In Leviticus 13:45  lezen we: “ De priester zal 

hem geheel onrein verklaren, zijn plaag is op zijn hoofd.  Voorts zullen de kleren van de melaatse in 

wie de plaag is, gescheurd zijn, en zijn hoofd zal ontbloot zijn en hij zal de bovenste lip bewimpelen; 

daarbij zal hij roepen:   Onrein, onrein!  Al de dagen waarin deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein 

zijn;  onrein is hij, hij zal alleen wonen; buiten het leger zal zijn woning zijn”.                                                 

In Numeri  5:2  “Gebied den kinderen Israëls, dat zij uit het leger wegzenden alle melaatsen, en alle 

vloeienden, en allen, die onrein zijn van een dode”. Zo is de melaatse afgezonderd onder de doden. 

Vriend en metgezel zijn verre van hem. Zijn bekenden zijn in de duisternis. Zó is het naar de wet van 

God. Hij haat alle onreinheid. God heeft de dode melaatse buiten de deur gezet.   Buiten, bij de 

honden en de tovenaars, de doodslagers en de afgodendienaars, en een ieder, die de leugen liefheeft 

en doet . Wie zal afdoen van de woorden dezer Wet?                                                                                                                   

God zal zijn deel afdoen uit het  Boek des Levens, en uit de Heilige stad, en uit hetgeen in dit boek 

geschreven staat.  “Broeders in de dood”, met de kleur op uw wangen… kijk eens naar dit 

portret…kijk eens goed. Kijk naar de etterende ogen, kijk naar de kapotte oren, kijk naar de 

aangevreten mond, kijk naar de  klauwachtige handen. O, in de Naam van God: wendt uw blik niet af 

van deze melaatse. Zoek geen verkwikking in uw eigen vervalste portret. Nee,  hier moet u kijken, 

hier staat uw broer, vlees van uw vlees en been van uw gebeente. Hier is uw vader, die u verwekte 

en uw moeder die u baarde. Kijk deze melaatse in de ogen. Hoor hem roepen: Onrein, onrein! Boven 

zijn hoofd staat geschreven: Wij hebben gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.  De Heilige God 

heeft de melaatse als een “exempel”  [voorbeeld] voor onze ogen gehangen.                                                               

WIJ ZIJN MELAATS..onrein.  Deze MELAATSE KWAM.     Hoe kwam hij dan?    Hoe kwam hij tegen de 

stroom van de Heilige Wet in?    O, de melaatse heeft iets gehoord.        Wat en waar hij heeft 

gehoord, weten wij niet. Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God.                          

De klanken van het Evangelie dringen door tot in de uithoeken van het graf.                                                                                                            

Geliefde gemeente, vaders en moeders zonen en dochters, kinderen…. Misschien mogen wij gezond 

zijn. Wij hebben geen gaten en zweren in ons lichaam.  Maar, zijn wij rein voor de Heere, hebben wij 

Hem lief boven alles en de naaste als onszelf?  De melaatse was de geslagene, God had hem 

neergeslagen in de dood. Door de Heilige Wet worden  de doden buiten de deur geplaatst.  Wij zijn 

óók dood, dood vanwege de zonde. Wij kunnen niet meer naar Gods schone hemel.                                                   

We kunnen niet meer naar de Heere. Wij zijn van God afgegaan om nooit meer terug te keren. 

Geloven wij dat?   Hoe zullen wij met onze zieke ziel God ontmoeten?  Waar is het beeld van God 

gebleven?  David noemde zijn ziel : Gans melaats.   Psalm 51 : 4  “Ontzondig mij met hysop, en mijn 

ziel,  Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen”. 

 



Weten wij dit óók?    Geloven wij het?    Bij God kunnen wij niet terecht, Hij sluit de doden buiten.              

Is er misschien elders nog een toevlucht?  “ En ziet, een melaatse kwam”  Deze melaatse was ook  

“Uitgesloten van de gemeente”..  Hij mocht zich niet begeven tot Gods altaren. Voor hem waren  de 

Heilige Gebouwen verboden terrein . Kerkleiders en kerkleden hadden de taak de melaatse buiten de 

deur te houden. Melaatsen zwerven in het woeste, ver van huis en hof, vrouw en kinderen. Zij 

moeten de levenden waarschuwen en hun aanwezigheid van verre aankondigen.                                         

Daarom  schreeuwen ze : Onrein, onrein!  Stel je voor  dat de levenden per ongeluk te dicht bij de 

doden zouden komen… Nog erger: stel je voor dat je tegen zo’n dode  aan zou lopen? Dan is de 

levende óók onrein.                           

Daarom hoort de melaatse niet in de gemeenschap. Hij is afgeschreven en uitgeschreven uit het 

boek der levenden.     … “En ziet, een melaatse  kwam”…  hij kwam door alles heen.                                      

Met ogen vol afschuw deinzen de omstanders terug, hoe durft die dode hond in hun midden te 

komen? Zullen ze stenen naar zijn hoofd gooien?                                                                                                       

Zullen ze roepen:   Weg , jij onreine?   Wee hem , die overgeleverd is in de handen van mensen.              

Hun barmhartigheid is wreed. Is er dan niemand die begint te huilen van hartzeer?   Niemand die 

deze melaatse als zijn broer herkent?                                                                                                                                    

Heeft u wel eens gelezen van een vriend van een melaatse die bij Jezus kwam om hulp? Ach nee, 

melaatsen zijn hopeloze gevallen. Eigenlijk zijn het geen “gevallen”meer. Ze zijn afgeschreven door 

de mensen.  Maar God zegt: Kijk eens naar deze man, wie erkent in hem de zondaar, wie herkent 

zichzelf in dit toonbeeld van ellende?     O ja,  met ons gezonde lijf en onze edele ziel  handhaven  we 

onszelf boven de ander. U zegt:  Ik moet die ander wel uitsluiten, want hij doet dingen tegen Gods 

Wet.  Voor de Heilige God kunnen echter waarheidslievende   mensen grote leugenaars zijn.  Daarom 

zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt;  Want waarin gij een ander 

oordeelt , veroordeelt uzelven ; want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.                                         

Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet.   Joden en Grieken zijn onder de zonde.                                                            

Onze keel wordt een geopend graf genoemd. Romeinen  3: 13       

Jazeker …de melaatse is de geslagene, hij is door het oordeel getroffen. En wij?  Vergeten wij dat de 

slag voor de melaatse mede een slag op ONS hoofd is? Immers de melaatse is het “exempel”.   God 

laat ons in deze geslagene zien dat alle roem van en in het vlees vervloekt is. Vlees en bloed kunnen 

het Koninkrijk  Gods niet beërven.  Onze verdoemelijke eigenwaarde is zo groot. Als het er op 

aankomt, houden we alle mensen voor schurftige honden en onszelf voor heilige en halfheilige 

mensen. Zo kan het gebeuren dat we Gods wet mee hebben  in het uitsluiten van een ander, en 

toch…zonder zucht of traan tot de levende God.                                                                                                           

Jezus ..ja, Jezus..Hij heeft geweend bij het graf van de dode Lazarus. Hij heeft de intense smart van 

de dood willen inleven. O, melaatse broer, jij bent buitengesloten en uitgesloten. Maar wij zijn óók 

Gods heerlijkheid dervende.  Als we niet glanzen van Gods heerlijkheid, spreiden we schaduwen van 

de dood. Laat de stenen nog maar even liggen en begin maar niet te schelden..Jezus is hier.                                      

Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Ruimte zal Hij maken. Melaatse man, vrouw, jongen, 

meisje…vooruit maar, laat de mensen maar kijken. God is niet dood. ’t Is afgelopen met ons.                         

Satan is van plan ons op zijn mestkar te scheppen en naar zijn donker hol te brengen. Eeuwige Vader 

van onze Heere Jezus Christus, trek de melaatsen naar Uw lieve Zoon. Gij hebt Uw Zoon een Naam 

gegeven eer Hij in het lichaam ontvangen was. Daarom is Uw Zoon Zaligmaker. “En ziet, een 



melaatse kwam en aanbad Hem” .   Doorgedrongen is de melaatse tot vlak bij Jezus. Nog een paar 

stappen…dan valt hij aan de voeten van de Zaligmaker. Daar ligt nu de onheilige in het stof.                       

Vóór hem staat de Heilige, onbesmette. 

 

Geliefde gemeente, zie toch hoe deze ellendige Jezus aanbidt. Schriftgeleerden en farizeeërs zeggen: 

Jezus is óók maar een mens.       Anderen zeggen:  Hij is een profeet.                                                                     

Maar wie zal belijden dat Jezus Christus de in het vlees gekomen Zoon van God is?                                                   

Op Padmos viel Johannes neer om een engel  te aanbidden. De engel zei:  Zie, dat gij dat niet doet; ik 

ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben,  aanbid God… 

Deze man belijdt dat Jezus is de Sterke God. Dat was niet gewoon, o nee, dat was een wonder van 

Gods genade, een onreine, wiens zwerende ogen eens het licht moeten loslaten, ziet door het oog 

des geloofs de HEERE.                                                                                                                                                          

Jezus, de Vorst van de aarde is alle hulde waard.  Wat zijn dat nu voor aanbidders?                                                 

Kan Koning Jezus zulke onwaardige onderdanen gebruiken?                                                                                               

O, vraag toch niet wat Jezus gebruiken kan.                                                                                                                      

Vraag toch niet naar het “waarom” van Gods welbehagen.                                                                                        

Alzo lief heeft  Vader zulk een wereld van verlorenheid gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat  een iegelijk die in Hem gelooft , niet verderve, maar eeuwig leven hebbe.                                     

God heeft uitverkoren het onedele, het verachte , het onwijze en hetgeen niets is.                                               

Geprezen zij Gods Naam. Hij heeft Zich van de hoge hemel, in Christus Jezus, neergebogen tot de 

verzonken voorwerpen van Zijn eeuwige liefde.  Daar ligt hij nu, de melaatse…hij ligt goed, op de 

grens van zijn of niet zijn.  Hij ligt als een vloek bij de Zegen.    Hóór,. Hij opent zijn mond;   Heere , 

indien Gij wil, Gij kunt mij reinigen.   Heere,  U hebt macht om mij te reinigen…maar ik ben niet 

waardig…  Velen verdiepen zich in de vraag, of deze melaatse het rechte geloof bezat. Is het een 

“wondergeloof”geweest?  Had het alleen betrekking op de lichamelijke omstandigheden?                                

Op deze manier opereren we net zo lang tot de dood erop volgt.  Als we aan de melaatse vragen naar 

wat hij heeft, luidt het antwoord: Ik heb niet anders dan de dood. “Indien Gij wilt”, zegt de man.  Wat 

zullen wij zeggen? We zingen zo vaak: “Hij kan en wil, en zal in nood, zelfs bij het naderen van de 

dood, volkomen uitkomst geven”  [berijmd  Ps. 68: 10 ]  Wie gelooft echter deze woorden?  De 

melaatse komt als een buiten- en uitgesloten zondaar bij de Heere Jezus. Zichzelf ziet  hij als een 

vormeloze klomp leem.  Voorts belijdt hij, dat de Heere de grote Pottenbakker is.  Zal het maaksel 

zeggen tot degene die het maakt: “Wat doet gij?”  Nogmaals:  de arme man moet erkennen dat God 

niet onrechtvaardig is , al hij hem in de dood laat. Rechten en aanspraken zijn er niet.  Maar wie 

heeft ooit tevergeefs zijn ellende uitgeschreeuwd aan de voeten van Jezus?  

                                                               In diepten van ellende  

                                                               Wil Hij Zich tot ons wenden; 

                                                               Waar Hij niet kan genezen, 

                                                               Dáár wil Hij ook niet wezen. 
                                                                                                       H.F. Kohlbrugge 

 Stil maar mensen, het hoge woord is er uit. In een korte schreeuw ligt de ellendige voor de voeten 

van de enige Hogepriester.   Stil maar, nu niet verder. De weg van de melaatse houdt op. Er is geen 

weg meer,  “Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen”  Wat zal Jezus doen?  Het is toch de schuld van 



Jezus niet, dat deze man zo doodongelukkig is ?  Kan Jezus het helpen dat wij allen te slecht zijn om 

aan te pakken? Wij hebben moedwillig de dood boven het leven verkozen.                                                             

’t Is alles onze schuld, dat wij zo verloren zijn,  maar het is wel  Jezus  liefde die ons er uit kan halen.                                                                      

“En Jezus , de hand uitstekende..  ”  De omstanders houden huiverend de adem in.  Ze wachten op 

het woord: “Ga weg, gij vervloekte, je hebt hier niets te maken”  De rabbi hoeft maar één wenk te 

geven, dan zullen ze een handje helpen..stenen genoeg.   

En men noemt Zijn Naam:  Jezus, Zaligmaker, Ruimtemaker.                                                                                          

Waar Jezus is , is het Wonder                                                                                                                                                

Waar Jezus is , is genade                                                                                                                                                    

Waar Jezus is,  klopt het hart van de Vader.                                                                                                                

“Jezus”   is een dierbare Naam voor de schoonste onder de mensenkinderen.                                                      

Genade is uitgestort op Zijn lippen.      

 “En Jezus, de hand uitstekende, heeft hem aangeraakt”. O, Heere Jezus!  Dat kunt U toch niet doen? 

Zal de Levende de dode aanraken?  Maar dan wordt de Levende onrein voor de Wet. Dan wordt de 

Levende aangedaan met de ontbindende krachten van de dood. God verbiedt de gemeenschap met 

het onreine.  Zal dan de reine Zaligmaker Zijn handen in het vuur steken?  Zal Hij ??? 

Geliefde gemeente, luister naar het oude en steeds weer nieuwe wonder van het Heilig Evangelie.  

Jezus heeft de melaatse AANGERAAKT.   Hij heeft Zich met onze dood ingelaten.  Hij heeft zelf een 

verbinding tot stand gebracht, O, smartelijke verbinding!  Door deze verbinding stroomt de dood 

naar Hem toe. Deze verbinding kost Hem hart en hand, deze hand zal doornageld worden aan het 

vloekhout. Zo is de Here Jezus in het vlees gekomen. Doodgemeenschap heeft Hij gehad met de 

doden. Hij is tot zonde gemaakt. Hij is een vloek geworden zonder in een vloek te veranderen. 

Waarlijk… Hij heeft onze krankheden op Zich genomen. Hij heeft de dode aangeraakt. Zijn handen 

hebben de bitterheid van de ontbinding getast. Mensenhanden willen stenigen…mensenhanden 

moeten branden…  Bij Jezus zijn milde handen en vriendelijke ogen. Hoe ver en diep reiken Jezus 

handen?  Waar niemand bij kan, steekt Hij de handen in.  Mensen, mensen..Jezus heeft handen, 

levende handen, werkzame handen, doorboorde handen, zegenende handen. Bij de aanraking van 

de melaatse door Jezus, komt ook het Woord. Het is het Woord van almachtige genade. Hij spreekt:  

“Ik wil, word gereinigd”.   

Gemeente…het was Zijn wil, Hij heeft toch gezegd , “Al wat de Vader geeft, zal tot Mij komen, en die 

tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen”.   Jezus is in de wereld gekomen om de werken van de 

duivel te verbreken. Maar o, dit willen van Jezus kost Hem het leven.  Immers, wat moet er met onze 

dood gebeuren? Die dood van zonde en vervloeking kan toch niet worden weggepraat?  Daarom zal 

dit willen van de Zaligmaker Hem het leven kosten.  Hij zal de dood smaken in het drinken van de 

beker vol gramschap.   Eens waren wij in het paradijs, goed, en naar Gods evenbeeld.  We konden 

willen wat God wilde.  Maar onze wil is niet staande gebleven.  Moedwillig hebben we onze wil 

tegenover Gods wil gesteld.  O ja,  velen proberen aan te knopen aan de verdorven wil van het 

schepsel.  Alles tevergeefs .   Met een goede wil geschapen zijnde hebben wij onszelf van alle gave 

beroofd. Daarom is het zo goddeloos, als we elkaar trachten wijs te maken dat we nog iets kunnen 

doen om weer bij God te komen. Jezus zegt:  “IK WIL”. Hij wilde wat de Vader wil.  Hij is de 

Zaligmaker van zondaren. Zo is de hoop van Gods kerk niet gericht op de willende mens, maar op de 

Zich ontfermende wil van God.  Daarbuiten is alles hopeloos en uitzichtloos.  Het is niet desgene die 



wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods.  Gelukkig ook maar.  Wij willen en lopen  

toch alleen naar de rampzaligheid . “Ik wil,word gereinigd”. Zie, daar worden de boze zweren 

geheeld.  Het dode masker trekt weg . Voor Jezus WIL moet de dood wijken.  Recht treedt Hij de 

dood tegemoet met Zijn Heilige wil. Hij neemt de dood voor Zijn rekening..die volle, lege dood van de 

verlating en versterving.  PLAATSBEKLEDING  Wij zien het maar doorgronden het niet. Die allerliefste 

Heere en Zaligmaker in de plaats  van de verdoemden.  Hij, Die altijd de eer van de Vader bedoelde, 

als een eerrover terechtgesteld. En straks wordt Hij als een melaatse de tempel en de stad 

uitgedreven. Dan gaat Hij buiten de legerplaats , Zijn smaadheid dragende.  Straks gaan alle deuren 

voor Hem dicht.. dan zullen Zijn handen de hemelen aftasten.  Hij zal roepen:  “Mijn God, Mijn God, 

waarom hebt Gij mij verlaten?”   Door Zijn striemen is ons genezing geworden.  De melaatse werd 

terstond van zijn melaatsheid gereinigd.  Het Woord van de Koning is levend en krachtig.  Hij zendt 

Zijn Woord tot genezing. Hij rukt de ellendige uit hun kuilen.    Man!! Kijk nu eens in de spiegel.. weg 

zijn de etterbuilen.  Ga maar gauw naar de priester om je te laten onderzoeken.  Hoe groot zal de 

blijdschap zijn geweest van deze dode die weer mocht leven.  

Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 

Veranderd in een blijden rei; 

Mijn zak ontbonden, en mij weer 

Met vreugd omgord; opdat mijn eer 

Niet zwijg'. Zo klimt Uw lof naar boven; 

Mijn God, U zal ik eeuwig loven.   Ps. 30: 8 

En wij?  Hoe is het met u en mij?  Hoe is het met de vaders en moeders, zonen en dochters? Zijn wij 

gebleven in het boek der Wet om dat te doen? Zijn wij geestelijk gezond?  Hoe is het met onze ogen, 

oren, mond, handen en voeten?   Kunnen wij onze hand nog rein uit onze boezem trekken?  Elkaar 

kunnen we nog  bedriegen met een geveinsde beterschap.  Maar God laat Zich niet bedriegen.  Hij 

doorgrondt het hart en proeft de nieren. Of denken wij dat alles  wel mee zal vallen?  Neen , het zal 

NIET meevallen, God haat de onreine dood. God haat onze zielezweren.                                                                   

God ziet alles wat niet in overeenstemming is met de door Christus verklaarde Wet.                                                 

Door Gods eeuwige liefde werd de melaatse INGESLOTEN in Christus armen.                                       

INGESLOTEN in Jezus bloed en wonden.  En wij?  Wij liggen allemaal op die ene grote hoop van 

zondaren.  Wij hebben God op het hoogst misdaan.                                                                                                      

Maar hoort de Heilig Evangelie…een mens werd bevrijd van de dood.                                                                               

Ja, maar ik zie anders niet dan dood?                                                                                                                                      

En bij mij lijkt de kwaal opnieuw te beginnen?                                                                                                                     

En ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde?                                                                                                                       

En mijn hart is zo verdeeld?  

Tot u allen komt dezelfde boodschap : “Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle 

zonden“.    Hij maakt rein door het Woord dat Hij spreekt.  Vergeefs..alle zalfpotten om de ziekte te 

keren en de zieke te redden. De uitnemendste onder de mensen is voor God een kwakzalver, een 

pleisteraar met loze kalk. Jezus alléén heeft de krankheid doordragen, maar in Zijn hart draagt Hij een 

schare die niemand tellen kan. Hij heeft gezegd:  “Die in Mij gelooft,  zal leven, al ware hij ook 

gestorven”.  Nu dan, melaatsen- blinden- kreupelen, gij, die niet staande kunt blijven voor de Heilige 

Israëls, gij die omzwerft , buiten, zonder doel en inhoud, hoort het Heilig Evangelie, hoort de stem 



van de Vader:    “Deze is Mijn Zoon,  Mijn Geliefde,  in welke Ik al Mijn welbehagen heb” .  Deze Zoon 

wilde uw zonden  worden opdat gij Zijn gerechtigheid zoudt zijn.                                                      

Gereinigd ?   Ik ?  En ik ben een melaatse?   Maar de Heilige Geest dringt aan : “ Geloof in de Heere 

Jezus Christus, en gij zult zalig worden”.   Heere , ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.  Het geloof 

zegt : ik melaatse, ben niet melaats.  Al mijn krankheden heeft Hij weggedragen.  Hoe durf je het te 

zeggen.. kijk eens naar jezelf.  Neen, dat doe ik al veel te veel, en daardoor zink ik steeds dieper weg. 

Hij heeft gezegd: “  Went u naar Mij toe, word  behouden, al gij einden der aarde,  want Ik ben God, 

en niemand meer”.  Onvruchtbaren zullen zingen.  Omdat ze zo onvruchtbaar zijn ?  Neen, maar 

omdat ze zoveel kinderen hebben in de Heere Jezus.  Zalig zijn zij, die door en uit het Heilig Evangelie 

mogen geloven dat ze buiten de deur staan. Ze zullen Hem ontmoeten voor wie alle deuren gesloten 

zijn. Midden in de dorre woestijn zullen ze Zijn stem horen: “ Gij zijt rein om het Woord, dat Ik tot u 

gesproken heb”.  Hij zal zeggen: “ Er is geen gebrek in u, prinsendochter “.  Zo zeker als de melaatse 

man zijn melaatsheid zag verdwijnen, zó zeker zult gij uw zonden zien geworpen in de diepte der zee.  

Eeuwig zal er gezongen worden van het Lam Gods,  dat de zonde der wereld wegnam. Hier in 

beginsel .. straks volkomen.  

Die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de 

getuigenis die God getuigd heeft van Zijn Zoon.  En dit is de getuigenis , namelijk dat ons God het 

eeuwige leven gegeven heeft,  en dit leven is in Zijn Zoon.  

Geliefde gemeente…sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn.  

Amen 

Slotzang - Psalm 118 vers 8 

Gods rechterhand is hoog verheven; 

Des HEEREN sterke rechterhand 

Doet door haar daân de wereld beven, 

Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 

Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, 

Maar leven, en des HEEREN daân, 

Waardoor wij zoveel heil verwerven, 

Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan. 

 

ds. D. Chr. Overduin -  Hilversum 

 

 


